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Wanneer
is de koek 

echtop?
In het begin vlogen de vonken ervan af, kon je geen genoeg krijgen van elkaar 

en wilde je altijd samen zijn. Fast forward naar een paar jaar later en de 
relatie is... gewoon geworden. Het is nog wel gezellig, maar is dat genoeg? 

TEKST YASMINE ESSER
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RELATIES

Is dit het nou? Voel ik wel genoeg? Wat is 
eigenlijk het verschil tussen liefde en gewoon aan 
iemand gehecht zijn? En als er geen verschil is, 
maakt het dan eigenlijk uit met wie je je dagen 
slijt? Iedereen met een lange relatie heeft weleens 
dit soort twijfels en gedachten. Ook als alles 
ogenschijnlijk goed gaat tussen jullie. Soms is het 
een fase waar je even doorheen moet en kun je je 
daarna totaal niet meer voorstellen dat je ooit uit 
elkaar zou gaan. Maar als de besluiteloosheid blijft, 
hoe weet je dan of dat een teken is dat het einde van
de relatie is ingeluid, of dat er toch nog hoop is om 
weer dichter bij elkaar te komen?
Lisette (38) kan zich niet meer herinneren wanneer 
de twijfels begonnen – het ging geleidelijk, na de 
komst van de kinderen –, maar wel dat ze er waren, 
een hele poos. Steeds vaker voelde ze een onrust 
van binnen en dacht ze: ik weet het niet, ik weet 
niet of ik dit nog wil. Die twijfels werden gevoed 
door relatiebreuken die ze in haar omgeving zag. 
Dan dacht ze: zij gaan wél uit elkaar. 
“Ik merkte steeds vaker dat we heel anders waren. 
Ik ben iemand die graag nieuwe dingen leert, reizen
maakt, de wereld ziet, zich ontwikkelt. Mijn partner
was alleen maar aan het werk en verder vond hij 
het prima om thuis te zijn. Voor de komst van de 
kinderen viel dat niet zo op, omdat we allebei onze 
eigen gang gingen en ook leuke dingen samen deden,
maar nu waren we een familie en verder leefden we 
steeds meer langs elkaar heen. We raakten elkaar 
kwijt als partners.” 

MINDER AANDACHT
Volgens relatie- en scheidingscoach Roos Boer kan 
het gebeuren dat je je na verloop van tijd niet meer 
verbonden voelt met elkaar. “Vaak zijn mensen 
dan wat langer bij elkaar, het spetterende is er een 
beetje vanaf. In het begin draait het alleen maar 
om elkaar. Verliefde stellen willen constant samen 
zijn, zeggen lieve dingen, kunnen niet van elkaar 
afblijven, staan voor de ander klaar en doen hun 
best om er leuk uit te zien. Na verloop van tijd 
wordt dat minder. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren 

als er kinderen komen, want die vragen natuurlijk 
ongelooflijk veel aandacht. Dat verdienen ze ook, 
maar daardoor komt de partnerrelatie vaak in de 
knel”, legt ze uit. 
“En dan zijn er nog banen, misschien wel financiële 
zorgen, iemand om voor te mantelzorgen, we moeten 
nog sporten en we hebben vriendschappen om te 
onderhouden. Gek genoeg vergeten we daardoor 
vaak onze eigen partner.” Voor een deel verdwijnen 
de gevoelens voor de ander dus doordat we die geen 
prioriteit geven in ons leven. We doen minder ons 
best. Maar er is meer aan de hand. Dat heeft te 
maken met tegengestelde verlangens die we hebben 
van onze partner. Volgens de bekende Amerikaans-
Vlaamse psycho- en relatietherapeut Esther Perel 
willen we zowel veiligheid en zekerheid als passie. 
Terwijl dat vuurtje juist gaat branden van avontuur, 
nieuwe dingen, mysterie, risico en gevaar.
Ook meditatieleraar Jan Geurts heeft het in zijn 
boeken – waaronder Verslaafd aan liefde (2009) 
en Over liefde en loslaten (2017) – over de balans 
tussen spanning en je te veilig voelen in een relatie. 
Juist dat gevoel van veiligheid in lange relaties kan 
de oorzaak zijn van twijfels. Volgens Geurts doen 
we er alles aan om de ander veilig te stellen en te 
voorkomen dat we verlaten worden, maar dat kan 
op den duur zorgen voor beknelling. Dan lopen 
relaties op de klippen. Of ze worden gezapig. »

‘Kinderen 
verdienen ook 
alle aandacht, 
maar daardoor 

komt vaak wel de
partnerrelatie

in de knel’
~~~~~~~~



44 | SANTÉ | SEPTEMBER 2023

‘Mensen weten echt 
niet welk proces  

er bij mij aan  
vooraf is gegaan 
en hoe moeilijk  

zo’n beslissing is’
~~~~~~~

Op de momenten dat het wel leuk was, dacht Lisette: 
ik blijf, wat ga ik anders allemaal overhoopgooien? 
Maar na vier jaar wikken en wegen hakte ze toch 
de knoop door, de koek was op. “We hebben relatie-
therapie geprobeerd en zelf ben ik ook in therapie 
gegaan om te onderzoeken waar dat gevoel dat er 
iets miste vandaan kwam. We gingen weekendjes 
weg, avonden uit en gingen af en toe op een verre 
vakantie met het hele gezin. Dus er waren natuurlijk 
ook veel mooie momenten. Ik ben echt niet over 
één nacht ijs gegaan. Dat zeggen mensen weleens, 
dat tegenwoordig iedereen zo snel uit elkaar gaat. 
Nou, ze weten echt niet welk proces er bij mij aan 
vooraf is gegaan en hoe moeilijk zo’n beslissing is. 
Het ging met ups en downs.” 

ONZEKERE TOEKOMST
Praktische dingen hielden Lisette eerst ook tegen. 
De financiën en de huizenmarkt bijvoorbeeld. “Het 
was de onzekerheid van wat me te wachten stond. 
In m’n relatie, hoe goed of slecht die ook was, wist 
ik precies hoe mijn toekomst eruit zou zien. Maar 
de kinderen speelden de grootste rol bij mijn keuze. 
Voor hen wilde ik het zo lang mogelijk proberen.”
Toch wist ze op een dag zeker dat het klaar was.  
“Ik besefte dat de kinderen ooit het huis uit zouden 
gaan en wij dan samen overbleven. Op dat moment 
voelde het alsof ik moest overgeven. Ik kon het niet 
meer tegenhouden. Niet veel later gingen we uit 

elkaar. Tuurlijk vond ik dat ontzettend eng. Ik was 
bang voor het alleen-zijn, maar bleek uiteindelijk 
natuurlijk veel meer te kunnen dan ik dacht. 
Gelukkig werkt het co-ouderschap ook goed.  
De kinderen zijn wel even boos geweest, maar  
achteraf was het voor ons allemaal de beste keuze.”

IN DE SPIEGEL KIJKEN
Volgens relatiecoach Roos Boer gebeurt het vaak 
dat mensen bij elkaar blijven vanwege de kinderen. 
Dat is niet per se goed of slecht. “De koek is lang 
niet altijd écht op, dus het is vaak de moeite waard 
om te onderzoeken of je toch weer met elkaar  
in verbinding kunt komen. Als er kinderen bij  
betrokken zijn al helemaal.” 
Samen uitzoeken hoeveel liefde er nog is, begint 
met in de spiegel kijken, legt Boer uit. Wat gaat er 
mis in de dynamiek, in hoe je met elkaar omgaat? 
Waarom reageer je op die manier? Wat is jouw 
aandeel, wat is mijn aandeel? Als een van beiden 
bijvoorbeeld niet zo lekker in z’n vel zit, kan dat  
zijn weerslag hebben op de relatie. “De fysieke  
aantrekkingskracht kan dan verdwijnen. Want  
we vinden mensen aantrekkelijker als ze ergens 
gepassioneerd over zijn, en zelfverzekerd. Maar  
het kan ook zijn dat je het eerst heel aantrekkelijk 
vond dat je partner een passie had voor een sport  
of hobby. Op het moment dat je zelf niet lekker in  
je vel zit, ga je je daaraan storen en gun je het de 
ander niet meer. Dan mopper je: is-ie nou alweer 
weg? Terwijl als je eerlijk bent, zou je misschien 
ook wel zo’n passie willen.”

AANTREKKINGSKRACHT
Het is natuurlijk heel persoonlijk hoe belangrijk 
seks voor je is, maar als de aantrekkingskracht  
verdwijnt, kan ook de intimiteit verdwijnen.  
Het kán een teken zijn dat de rek eruit is. Andere 
stellen vinden een broer-zusrelatie prima. Dat kan 
jarenlang goed gaan, zegt Boer. Al ziet ze ook wel 
stellen in haar praktijk waarbij er na een aantal  
platonische jaren dan toch iemand geprikkeld 

Is dit het nou?
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wordt door een ander en over de schreef gaat.  
“Dan zeg ik: ‘Wat fijn dat je die intimiteit hebt 
terug gevonden. Wat jammer dat je het kwijt  
was en dat jullie het nu niet samen hebben.’ Dan 
bespreken we samen hoe het kan dat die uit de  
relatie is verdwenen.”
Wat je denkt dat het probleem is, is vaak niet het 
echte probleem, stelt Boer. “Je moet een laag dieper. 
Veel koppels missen de verbinding met elkaar.  
En dat zit ’m in ingesleten patronen in de relatie en 
ook in persoonlijke kwesties. Misschien gedraag je 
je wel op een bepaalde manier door je opvoeding  
of iets uit je jeugd.” Graven in jezelf en in je relatie 
dus. Soms kom je dan nader tot elkaar. En soms 
moet je toch concluderen dat er te veel is gebeurd, 
dat je niet meer bij elkaar past of dat de koek op is. 

WIKKEN EN WEGEN
Ook Hedwig (56) twijfelde lang aan haar relatie. 
“Dat begon na de geboorte van ons tweede kind  
– onze dochter wordt volgende week negentien.  
Ze werd te vroeg geboren waardoor mijn ex en ik 
elkaar kwijtraakten”, vertelt ze. “We hadden samen 
kinderen, soms deden we leuke dingen, zo erg was 
het toch niet? Maar wat me het meeste tegenhield, 
was dat ik vond dat we een commitment waren 
aangegaan. We waren getrouwd, zoiets verbreek je 
niet zomaar. Ik wilde niet opgeven. Ik had ook niet 
het beste voorbeeld van huis uit meegekregen.  
Mijn ouders zijn tot het einde bij elkaar gebleven, 
terwijl dat niet per se een leuke relatie was.”
Toen Hedwig ontdekte dat haar man een ander 
had, was het voor haar ineens kraakhelder en pakte 
ze haar spullen. Hoe kijkt ze nu terug op die jaren 
van twijfelen? “Ik zeg weleens dat ’t zonde van mijn 
tijd was. Bijna twintig jaar van mijn leven. Maar ik 
had die tijd blijkbaar nodig. Aan de andere kant weet 
ik: ik had dit echt veel eerder moeten doen. Ik bleek 
me prima te redden alleen. Ik heb een eigen bedrijf, 
kan mijn eigen boontjes doppen. In mijn nieuwe 
relatie let ik beter op mijn eigen wensen, en ook 
beter op die van de ander, om te voorkomen dat er 
weer een gebrek aan communicatie en intimiteit 
ontstaat. Het gaat hartstikke goed.” º

‘Wat ga ik allemaal  
overhoophalen? Er zijn toch ook 

leuke momenten samen?’
~~~~~~~~~~~~

Verder kijken
De meeste romcoms eindigen met ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig’, terwijl de grote uitdagingen eigenlijk dan pas 
komen. Gelukkig mogen de relatietwijfels er steeds meer zijn. 
Zoals in de serie Sex/Life, waarin het eerste seizoen draaide om  
de vraag of Billy voor haar huwelijk moest kiezen of voor de sexy  
en avontuurlijke Brad. 

In de Spaanse serie Valeria stond de hoofdpersoon voor het 
dilemma om bij haar ingedutte jeugdliefde Adrián te blijven of  
voor Víctor te gaan, die in alles het tegenovergestelde was. 

Een iets oudere film die draait om het is-dit-het-nougevoel is  
Take this waltz. Het verhaal gaat over Margot die een prima 
huwelijk heeft met Lou. Ze hebben lol samen, maar de passie is 
verdwenen. Dan komt er een nieuwe buurman in beeld. Kiezen 
tussen passie of zekerheid is een vals dilemma. Voor wie Margot 
ook kiest, er zouden altijd verliezers zijn.




